Met een ballon door Noord-Europa Tour ’23-'24

De Zeeuwse liedjesschrijver en troubadour Stefan van de Sande heeft een kersvers
nieuw album met 8 Engelse-, 1 Duitse- en 2 Nederlandse liedjes.

Ondersteund door gitaar, banjo en ukelele zingt hij met zijn zachte en rustgevende
stem over zijn belevenissen tijdens zijn reizen door o.a. Schotland, Duitsland en
Zweden.

Het nieuwe album is qua muziekstijl luchtig, melodisch en gevarieerd. Elk lied
vertelt zijn eigen verhaal en geeft een inkijk in de belevingswereld van een
gevoelsmens en natuur- en vogelliefhebber. Stefan’s beschrijvende teksten en
melodieén voeren je mee op reis en laten je wegdromen naar de oorden waar hij
over zingt.

Het titelnummer “The Balloon” is een ballade van een aangespoelde ballon op het
strand van Vrouwenpolder. “Der Frihe Vogel” is een humoristische parodie op het
gelijknamig numimer van de Duitse cabaretier Helge Schneider. “Deze Dijk” is
geschreven in een periode van afscheid, van een vriendin die door ziekte nog maar
kort te leven had.

Sigi Czerner, een bevriende muzikant en kunstenaar uit Ingolstadt, speelt op
diverse numimers mee op aerophone en maakt het luisteren zeer aangenaam.

Het album “The Balloon” is verkrijgbaar op CD en USB-stick. Bij het album kan men
een songbook kopen met illustraties van Averil Wilking Emmerson & Sigi Czerner.

Live concert

Met zijn sympathieke karakter en zijn authentieke liedjes raakt en beroerd hij zijn
publiek. Zijn liefde voor muziek, de natuur en de mensen is voelbaar in elk van zijn
liedjes.

Op het podium is hij zichzelf - authentiek, kwetsbaar en brengt hij zijn boodschap
van hart tot hart. Met zijn gitaar, zijn mondharmonica collectie, soepele stem en
verlangen om de liedjes die hem zijn gegeven te delen, opent hij een rijk van
dromerige landschappen. De luisteraar reist, zonder het te beseffen, naar verre
oorden om te horen wat de troubadour zag en voelde.

Een concert met Stefan is meer dan alleen muziek en liedjes. Het is een beleving
waarbij muziek en persoonlijke verhalen een onvergetelijke indruk
achterlaten.Stefan is een ware troubadour, speelt en zingt over het leven en de
liefde en raakt je diep wanneer je hem onderweg in jouw leven tegenkomt. Tijdloos,
dat is het.



